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Meditatie 
 

De wijze les van de mieren 

De mieren zijn een onsterk volk, evenwel bereiden zij in den zomer haar spijze. 

(Spreuken 30:25) 

 

Is het u en jouw ook wel eens overkomen dat je onder de indruk kwam van de 

wonderlijke schepping van God? Misschien wel in de vakantietijd, thuis of 

ergens anders. 

Dat u in de natuur iets tegenkwam waar u stil van werd, ja meer nog, dat u er 

zelfs nog iets van mocht leren? 

Dat overkwam ook Agur, de onbekende schrijver van Spreuken 30, toen zijn 

aandacht eens getrokken werd naar een heel klein diertje: een mier. 

 

Wat zag hij? Hij ontdekte een mierenhoop waar duizenden mieren een kolonie 

vormden. En hoe langer hij er naar keek, hoe meer hij zag. Hij zag grote 

mieren met vleugeltjes, dat waren de vrouwtjes. Hij zag wat kleinere mieren, 

ook met vleugeltjes, dat waren de mannetjes. 

Hij zag ook mieren uit diezelfde kolonie die géén vleugeltjes hadden. Dat 

waren eigenlijk de meesten. En wat zag hij? Die mieren liepen af en aan, in een 

kolonne, achter elkaar aan. Het waren de werkmieren met een bijzondere taak. 

Ze zorgden voor de voedselvoorziening voor al die duizenden mieren in die 

grote mierenhoop. Leeg verlieten ze het nest en elke mier kwam met voedsel 

weer terug: graankorrels, broodkruimels, stukjes van vruchten. 

De één kan meer dragen als de ander. En als het voedsel te groot of teS zwaar 

is, komt de één de ander te hulp. 

Nee, er is verder niemand in de rangorde van deze dieren die de leiding heeft 

en geeft aan deze zwakke, onsterke diertjes. Toch zijn ze heel wijs. Op tijd 

bereiden ze hun  voedsel! 

Zo doen ze heel de zomer, want de HEERE heeft die kleine diertjes zó 

geschapen, dat zij instinctief in de zomer een voedselvoorraad aanleggen 

voordat de strenge en koude winter komt en er niets voor hen te vinden is. En 

dát zou hun dóód betekenen! 

 

Gemeente, Wie wijs is, merk' die dingen, en geev' verstandig acht op 's 

HEEREN handelingen, zo vol van gunst als macht. 
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En daarom de oproep…, zo aan het begin van het komende seizoen: Ga tot de 

mieren, zie haar wegen, en wordt wíjs…! 

 

Dat is allereerst een oproep voor het tijdelijke, dagelijkse leven. Wij mogen 

niet lui zijn, maar zijn geroepen om te werken. De HEERE waarschuwt in Zijn 

Woord voor luiheid. De duivel vindt dat prachtig en grijpt zijn kans als een 

mens zich verveeld. Dan liggen dikwijls de zonden op de loer. Gebruik de tijd, 

koop de tijd uit en geeft de duivel geen plaats. Als je dan even niets hoeft te 

doen, als het werk er op zit, als het huiswerk klaar is, ga dan niet al je tijd 

besteden aan de moderne media, maar grijp dan naar Gods Woord. Doe als de 

mieren: zij bereiden zich voor op de wintertijd! 

 

Voor ons komt er ook eens de windertijd van de eeuwigheid. Dan is er geen 

geestelijk voedsel meer te verkrijgen. Dan is de eeuwigheid aangebroken.  

Het is nu zomertijd, dat is genadetijd, de welaangename tijd, de dag der 

zaligheid.! 

Ga tot de mieren en wordt wijs!  

Nu komt de HEERE met Zijn Woord zo dicht bij u en jouw! Nu geeft Hij Zijn 

genademiddelen op zondag en door de week! 

Het is zomertijd! Dáárom mogen we naar de kerk, dáárom is er de catechisatie, 

dáárom zijn er verenigingen waar Gods Woord onderzocht wordt, dáárom zijn 

er Bijbellezingen, de Brakelavonden, de jonge lidmatenkring, dáárom worden 

er huisbezoeken afgelegd. Omdat het zómertijd is…, genadetijd! 

 

O, Gemeente, strijd om in te gaan! 

Bidt zonder ophouden! 

Onderzoek de Schriften die van Christus getuigen! 

Benaarstig u om uw roeping en verkiezing vast te maken! 

Zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht! 

Luister naar het onderwijs van vader en moeder! 

Het is voorbereidingstijd! Voorbereiding om God te ontmoeten. O schik u toch 

om Hem te kunnen ontmoeten! 

De tijd is zo kort! Voor we het weten is de zomertijd voorbij! Nog komt de 

HEERE met het geestelijke voedsel wat wij nodig hebben om zalig te worden. 

Dat is Zijn Woord. Zalig de mens die wijs wordt als de mieren. Die krijgen 

honger naar het Woord en gaan verstaan: Hoe zoet zijn mij U redenen geweest, 

geen honing kon ’t gehemelte beter smaken. Die gaan dorsten naar God en 

kunnen zo van harte zingen: Ja mijn ziel dorst naar de HEER’, God des levens, 

ach wanneer, zal ik naderen voor uw ogen, in Uw huis Uw naam verhogen. 
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Zulke missende zondaren gaan zoeken, God zoeken in hun zielsverdriet en 

zullen Hem ook zeker vinden. Daar staat de HEERE Zelf voor in, want Hij 

heeft beloofd: Die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden! Dat wil zeggen: op tijd 

zoeken! 

En wat zullen ze dan vinden? Voedsel voor hun ziel. Wat is dat? Hoor maar: Ik 

ben het Brood des Levens, die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in 

Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.  

Wat zou het een wonder zijn als wij als hongerende en dorstende zondaren het 

nieuwe seizoen in mogen gaan en voedsel mogen vinden bij God in Christus.  

 

Laten we de wijze les van Agur ter harte nemen: doe als de mieren. Nee, doe 

niet als de vlinders. Die fladderen in de zomer vrolijk en prachtig van bloem tot 

bloem en genieten van de nectar, maar als de winter komt, gaan ze dood. Maar 

de mieren niet, want zij waren voorbereid. 

Zalig de mens die door de HEERE wordt voorbereid! Die zal eens worden 

opgenomen in de hemelse heerlijkheid! 

 

’k Zal dan gedurig bij U zijn, 

In al mijn noden, angst en pijn; 

U al mijn liefde waardig schatten, 

Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten. 

Gij zult mij leiden door Uw raad, 

O God, mijn Heil, mijn Toeverlaat, 

En mij, hiertoe door U bereid, 

Opnemen in Uw heerlijkheid. 

 

Ds. J. de Bruin 

 

Diensten des Woords 

 
zondag      7 september 2025  10.00 & 16.30 uur ds. J. de Bruin 

woensdag  10 september 2025  19.45 uur ds. J. de Bruin 

        Bijbellezing      Richteren 13: 11-23 

zondag   14 september 2025  10.00 & 16.30 uur ds. J. de Bruin 

         voorbereiding Heilig Avondmaal  

zondag  21 september 2025    9.30 & 16.30 uur ds. J. de Bruin 

         bediening Heilig Avondmaal  

zondag   28 september 2025  10.00 & 16.30 uur ds. J. de Bruin  
zondag      5 oktober 2025      10.00 & 16.30 uur ds. J.de Bruin  
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Uit de pastorie 
 

Zie Hem, Hij komt! 

In de afgelopen weken hebben we mogen luisteren naar het lied van de 

Bruidegom en de bruid vanuit Hooglied 2. 

Het grootste deel van dit hoofdstuk is de bruid aan het woord. Ze zingt van de 

komst van haar Bruidegom nadat Hij een lange tijd afwezig geweest is. 

Wat een wonder dat Hij weer kwam. Maar wat bleken er aarzelingen te zijn 

aan de kant van de bruid toen Hij riep: Sta op, Mijn vriendin, Mijn schone en 

kom! 

Zo kunnen er wat aarzelingen zijn bij de bruidskerk van Christus. Zo kan er 

ook zoveel schuchterheid zijn bij een zondaar die nochtans hongert en dorst 

naar Christus. Maar Hij weet raad met aarzelingen en schuchterheid. Nog 

indringender en met nog meer aandrang klinkt Zijn stem: Mijn duive, zijnde in 

de kloven der steenrots, in het verborgene ener steile plaats, toon Mij uw 

gedaante, doe Mij uw stem horen; want uw stem is zoet en uw gedaante is 

lieflijk. 

En als Hij zó gaat spreken zal Zijn Kerk niet achterblijven, maar zij zal komen 

door het geloof alleen. 

In de middagdiensten hebben we een aantal genezingswonderen overdacht. 

Hoe is steeds weer gebleken wat een almachtige en ontfermende Heelmeester 

Christus is. Ja waarlijk, door Zijn striemen is ons genezing geworden. 

De Heere zegene Zijn Woord onder ons! 

 

Belijdeniscatechisatie 

Ook voor het komende seizoen hebben weer een aantal doopleden aangegeven 

om belijdeniscatechisatie te willen volgen. Dat stemt mij tot verwondering. 

De eerste belijdeniscatechisatie zal gegeven worden op donderdagavond 18 

september in de studeerkamer van de pastorie (Struikheide 28). 

Als er nog meer zijn die belijdeniscatechese willen volgen, dan kunnen zij dat 

aan mij doorgeven. 

 

Catechisaties 

De catechisaties beginnen op maandag 15 september. Ik zie ernaar uit om 

jullie, jongelui, weer te ontmoeten in de zijzaal van onze kerk om samen te 

luisteren naar wat de HEERE ons leren wil door Zijn Woord. 

De groepsindeling en het rooster voor het komende seizoen zijn als volgt: 
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Groep Geboortejaar  Leeftijd Tijd
 

Plaats 

1 2011-2013 12 – 14 Maandag 19:00 – 19:45 Zijzaal kerk 

2 2008-2010 15 – 17  Maandag 19:45 – 20:30 Zijzaal kerk 

3 2007 en eerder 18+ Maandag 20:30 – 21:15 Zijzaal kerk 

 

 

Eerste catechisatieavond 15 september 

Catechisatie avonden 22, 29 september         6, 13, 28 oktober 

10, 17, 24 november   1, 8, 15 december 

5, 12, 19, 26 januari    2, 9, 23 februari 

2, 23 maart 

Afsluitingsavond 30 maart 

 

Het nieuwe seizoen 

Het nieuwe seizoen ligt weer voor ons. Op zaterdag 13 september zal de 

startdag plaatsvinden. We hopen elkaar dan te ontmoeten van half 4 tot half 8 

in De Olijfboom, Pelikaanweg 4, 2903 ER Capelle aan den IJssel. 

De Bijbellezingen zullen beginnen op woensdag 10 september. Daarna vindt 

die plaats op elke tweede woensdag van de maand tot aan de maand juni. We 

hopen weer verder te gaan met het leven van Simson. Aan de beurt is Richteren 

13:11-23. Daar gaat het over de tweede verschijning van de Engel des Heeren 

aan Manoach en zijn vrouw. 

Op woensdag 24 september zal de  ‘Brakelavond’ plaatsvinden. We hopen dan 

nog een keer stil te staan bij de rechtvaardigmaking. 

De volgende bijeenkomsten na 26 september zijn: 26 november, 21 januari, 25 

februari, 25 maart, 22 april, 27 mei en 24 juni (22 oktober valt in de 

herfstvakantie en 24 december zal de kerstavond weer plaatsvinden. Op deze 

data is er geen Brakelavond). 

 

Wilsbeschikking 

In het verleden is voor de gemeente een wilsbeschikking opgesteld waarin onze 

leden hun wensen rondom sterven en begraven kunnen vastleggen. 

Die wilsbeschikking is door de diakenen herzien en is met de kerkbode 

meegegeven. 

Het is niet gemakkelijk om over onze sterfdag en begrafenis na te denken en 

toch is het goed als het gebeurt en we onze wensen vastleggen. 

Dat geldt niet alleen voor onze oudere gemeenteleden, maar ook voor jongere 

gemeenteleden. Abraham deed dat ook en tot Hizkia sprak de profeet: Geef 

bevel aan uw huis want gij zult sterven. 
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Geve de Heere bovenal dat we bereid mogen zijn om te kúnnen sterven! 

 

 

Onze kerken 

Na de sluiting van de Generale Synode is er weer veel gebeurd in onze kerken. 

Een van de gemeenten heeft het voormalig moderamen aangeklaagd bij de 

rechtbank vanwege het niet aanwijzen van een roepende kerk voor een 

volgende synode. Dat is niet terecht. Want het kerkelijke leven is zodanig 

vastgelopen dat een meerdere vergadering niet meer mogelijk is. 

Omdat verschillende gemeenten zich niet willen houden aan de synodale 

besluiten, die genomen zijn op grond van Schrift en belijdenis. 

Waar dit op uit zal lopen, is moeilijk te zeggen. Maar een kerkelijk leven zoals 

het altijd geweest is, zal het niet meer worden. 

Het is ons gebed of de HEERE de weg wil wijzen en we mogen blijven wie we 

tot hiertoe geweest zijn. 

Ten slotte 

Na een periode van rust is een nieuwe periode aangebroken. De scholen zijn 

weer begonnen en de hogescholen en universiteiten zullen ook weer opengaan. 

Het werk zal weer aandacht vragen, zowel in huis als buitenshuis. Aan de 

zegen van de HEERE is alles gelegen. 

Laten we dat elke dag weer beseffen! 

Ook mag het werk in de gemeente weer voortgang hebben. Wat geeft de 

HEERE toch veel aan genademiddelen. Wat besteedt de HEERE veel werk aan 

Zijn wijngaard! 

Wat is de vrucht? 

 

Die hier bedrukt met tranen zaait, 

Zal juichen als hij vruchten maait; 

Die ’t zaad draagt, dat men zaaien zal, 

Gaat wenend voort, en zaait het al; 

Maar hij zal, zonder ramp te schromen, 

Eerlang met blijdschap wederkomen, 

En met gejuich, ter goeder uur, 

Zijn schoven dragen in de schuur. 

 

Ontvang een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw en kinderen, 

 

Uw en jouw ds. J. de Bruin 
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Data om te onthouden (alles D.v.) 
 

  3-9-2025 Vrouwenvereniging “Martha”, aanvang 10.00 uur in de kerk 

  3-9-2025 Kerkenraadsvergadering, bezoek na 20.30 uur   

10-9-2025 Bijbellezing in de kerk, aanvang 19.45 uur 

13-9-2025 Startdag gemeente, aanvang 15.30 uur 

14-9-2025 Zondagsschool Timotheüs 

15-9-2025 1
e
 avond Catechisatie nieuwe seizoen 

17-9-2025 Bijbelkring Jongvolwassenen  

24-9-2025 Brakelavond, aanvang 19.45 uur in de kerk  

26-8-2025 Jeugdvereniging -16 Jonathan 

27-9-2025 Bewaar het Pand dag te Urk aanvang 10.30 uur 

28-9-2025 Zondagsschool Timotheüs 

30-9-2025 Bijeenkomst commissie ZorgSaam 

 

 

 

Uitzending kerktelefoon, aanvang 19.30 uur, ook via kerkomroep.nl 

 

donderdag    4 sept. 2025 ds. J.M.J. Kieviet 1 Kronieken 13: 13-26  

donderdag  11 sept. 2025 Prof. dr. A. Baars Hebreeën 13: 8  

donderdag  18 sept. 2025  ds. A.A. Egas Esther 6: 1  

donderdag  25 sept. 2025  ds. M. Vlietstra Filippenzen 3:20 

donderdag    2 okt.  2025  ds. M.A. Kempeneers 1 Samuël 17:37 

 

 

Collecten rooster 

 
datum       1

e
 collecte 2

e
 collecte 3

e
 collecte 

  7 sept.  eredienst Friendensstimme  algemene kosten kerk 

14 sept.  eredienst diaconie    algemene kosten kerk 

21 sept.  eredienst onderhoud kerk  algemene kosten kerk 

28 sept.  eredienst diaconie    algemene kosten kerk 

   5 okt.  eredienst diaconie    algemene kosten kerk 
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Startdag  13 september 2025 
 

Hierbij wat meer informatie over de startdag. 

Deze dag wordt gehouden rond en in “de Olijfboom”, Pelikaanweg 4, Capelle 

aan den IJssel. Vanaf half 4 bent u van harte welkom voor koffie, thee en 

frisdrank. 

We hopen daar met elkaar te eten en rond half 8 af te sluiten. 

De kosten voor deze dag zijn 10 euro per persoon, kinderen tot 12 jaar zijn 

gratis, kinderen van 12-18 jaar € 5,00. 

Bij binnenkomst kunt u de kosten contant betalen. 

 

We hopen op een gezellige dag met elkaar! 

Elizabeth de Groot en Ina van Voorden 

 

Zondagsschool “Timotheüs” 
 

Beste kinderen van de zondagsschool, 

 

Na een lange vakantie gaat de zondagsschool op zondag 14 september weer 

beginnen. We kijken er naar uit om jullie verhalen te horen! 

Alle kinderen uit de gemeente zijn van harte welkom, we eten en drinken iets 

met elkaar, we zingen psalmen en liederen en luisteren naar een vertelling. 

Als je al wat ouder bent, dan maken we vragen of doen we een Bijbelse quiz. 

In de groep bij de jongste kinderen lezen we voor en kleuren we een Bijbelse 

kleurplaat. 

Dus zit je nog niet op de zondagsschool, kom er dan gerust bij! 

In september is het twee keer zondagsschool: D.V. 14 en 28 september. 

 

Groeten van alle juffen en meesters van de zondagsschool. 

 

Jeugdvereniging - 16 “Jonathan” 
 

Hallo jongens en meiden, 

 

Wat lijkt het weer lang geleden dat we elkaar voor het laatst zagen op de JV. 

Dat was tijdens ons kamp in Made. We dachten na over het thema ‘Tot aan de 

Overkant’, we deden een zeskamp, we genoten van een barbecue, gevolgd door 
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levend stratego in schemerige bossen. We zongen mooie psalmen en liederen 

bij het kampvuur, waar persoonlijke Bijbelteksten werden gedeeld. De 

volgende dag luisterden we naar een spreker over haar ervaringen met 

vluchtelingen op Lesbos, we gingen boogschieten en zetten onze talenten in bij 

‘Escape Island’. Nu ik aan ons kamp terug denk, word ik vanzelf weer 

enthousiast om binnenkort met jullie verder te gaan. Als de Heere het geeft, ligt 

er een nieuw seizoen voor ons. We kijken uit om jullie te ontmoeten. Wie 

bedoelen we? IEDEREEN in klas 1 tot en met 4 van het Voortgezet Onderwijs 

(12 tot 16 jaar) is hartelijk welkom. 

Omdat Eunice en Mark nog op vakantie hopen te gaan, staat onze eerste 

bijeenkomst gepland op vrijdagavond 26 september 2025 om 19.30 uur in de 

kerk. Rond 21.30 uur hopen we de avond af te sluiten. We zullen die avond het 

seizoen openen, terugkijken naar het vorige seizoen en met elkaar kennis 

maken. We hopen dat jullie allemaal komen. Wat is het mooi om met 

leeftijdsgenoten uit je eigen kerk na te denken over Gods Woord en het ook 

met elkaar gezellig te hebben. We hopen en bidden dat God onze 

bijeenkomsten wil zegenen. Ouders en andere gemeenteleden, bidt u met ons 

mee? In de maand oktober hopen we elkaar op de 10e en 24e te zien. Van harte 

welkom allemaal. 

 

Hartelijke groeten, 

 

Eunice ten Voorde, Mark Spee en Jaco Alderliesten 

 

Van de vrouwenvereniging “Martha” 
 
Ook dit jaar mag vrouwenvereniging Martha weer als eerste van start gaan in 

het nieuwe seizoen. Op DV woensdagochtend 4 september hopen we na de 

zomerperiode weer samen te komen. Met onze dominee bespreken we de preek 

van de zondag daarvoor. We hopen op een mooie ochtend. Bent u nog nooit 

geweest, weet u welkom. We komen eens per maand bij elkaar, in principe op 

de eerste woensdag van de maand. Het is fijn om als vrouwen van de gemeente 

lief en leed te delen en rondom het geopende Woord van God met elkaar na te 

denken en van elkaar te leren. Ook uw/jouw aanwezigheid en betrokkenheid 

wordt gewaardeerd. 

De komende data zijn al gepland op DV: 4 september, 1 oktober, 29 oktober en 

3 december. We beginnen om 10.00 uur in de zijzaal en rond 11.30 uur sluiten 

we af. 

Hartelijke groet, Marjan en Elselien 
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Commissie ZorgSaam 
 
Zoals we in de vorige kerkbode al hebben aangekondigd, hebben we op DV 30 

september weer een bijeenkomst gepland in het zaaltje in Nieuwerkerk aan den 

IJssel, de Vluchtheuvel, Kerkgang 2. Inloop is vanaf 10.30 uur en om 11.00 

uur zal dominee de Bruin de dag met ons openen. We gebruiken met elkaar de 

lunch en er is voldoende gelegenheid voor ontmoeting. De dag duurt tot 

ongeveer 14.30 uur. 

Arnest en Andrea uit Gambia hopen in ons midden te zijn. Arnest is geboren en 

getogen in Gambia. Hij is geboren in een moslimgezin en op latere leeftijd tot 

geloof gekomen. Hij weet zich geroepen om Gods Woord in Gambia te 

verkondigen. Andrea is sinds hun huwelijk in 2019 naar Gambia geëmigreerd. 

Zij doen evangelisatiewerk onder de plaatselijke bevolking. Voor meer 

informatie: www.familiejassey.nl. We zullen ook voor dit mooie doel 

collecteren. U kunt zich voor deze bijeenkomst opgeven tot DV vrijdag 26 

september bij Machteld Stolk en Elselien Alderliesten. Heeft u wensen voor 

het dieet of heeft u vervoer nodig, dan horen we dat graag. 

 

Hartelijke groeten, Maaike, Machteld en Elselien 

 

 

Evangelisatie onder moslims (IV) 
 

De Bijbel lezen met moslims. 

Zoals eerder beschreven erkent de Islam diverse Bijbelboeken zoals de vijf 

boeken van Mozes (Thora), de Psalmen (Zabur) en het Evangelie (Injil) als 

heilige boeken. Mohammed heeft zelf gezegd dat hij zelf ook geloofde in de 

geschriften van de Joden en Christenen. Hierop kunt u wijzen als u een moslim 

aanraadt om ook de Bijbel te lezen. Als een moslim zover is dat hij de Bijbel 

wil gaan lezen dan is enige begeleiding belangrijk, omdat als hij of zij 

waarschijnlijk vastloopt wanneer er in Genesis waarschijnlijk wordt begonnen. 

Het meest waardevol is om te beginnen met lezen over wie Jezus (Isa) is. 

Starten met het evangelie van Lukas is aan te bevelen omdat daarin gesproken 

wordt over de geboorte van Johannes  en de Heere Jezus. Moslims kennen dit 

ook al uit de Koran. Bovendien laten de verhalen en gelijkenissen in Lukas 

daarna ook meer zien van Gods liefde en vergeving. Liefst lees je samen, of 

spreek je af om na het lezen van één evangelie met elkaar hierover te spreken. 

Aansluitend kan het evangelie van Johannes en dat van Markus worden 

http://www.familiejassey.nl/
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gelezen en besproken. Lees met hen ook een aantal teksten om de drie-eenheid 

van God te bewijzen, zoals de laatste verzen van het evangelie van Mattheus. 

Na het lezen hiervan is het goed om Genesis en enkele delen van Exodus te 

lezen, waarin het gaat over de schepping, de zondeval, Abraham en het 

paaslam. Daarin we kunnen wijzen op Gods beloften en de verbinding leggen 

naar het offer van Jezus als het Ware Paaslam. Moslims begrijpen vaak niet dat 

het offer van de Heere Jezus voldoende is voor de vergeving van de zonden 

van alle mensen. U kunt hierbij ook wijzen op de zondeval: door één mens is 

de zonde in de wereld gekomen.  

Daarna is het goed om de Psalmen te gaan lezen. Vooral de liederen van 

David, worden in het voor Moslims heilige boek, de Zabur, beschreven. Daarin 

kunnen ze meer lezen over de relatie en het persoonlijk gebed die christenen 

hebben met God. Voor moslims is dit vaak nieuw. Zij bidden wel, maar dat 

zijn standaard gebeden en veelal geen persoonlijke gebeden zoals wij dat doen. 

Indien mogelijk bidt u daarom ook samen een met hen om de werking van de 

Heilige Geest. 

Met dit stukje sluit ik deze korte serie in de kerkbode af. Meer informatie over 

het evangeliseren onder moslims is te vinden op de website https://evangelie-

moslims.nl. Getuigenissen van ex-moslims kunt u bijvoorbeeld vinden op de 

website https://isaruhallah.nl, verwijs moslims ook gerust naar deze site. 

Namens de evangelisatiecommissie, 

 

Sjaak Offermans 

 

Israël – Volk van God in Bijbels en historisch licht (2) 
 

Na een inleidend artikel gaan we nu in deze serie over Israël in twee 

afleveringen kijken naar het ontstaan van de huidige staat Israël.  

 

Israël en de Arabieren… een uitzichtloos conflict?!  

Deel één van een artikel door Jacqueline Looman van de stichting “Israël en de 

Bijbel” 

 

Om het Midden-Oostenconflict iets beter te begrijpen gaan we ruim 120 jaar 

terug in de tijd, als de Hongaars-Joodse journalist Theodor Herzl (1860-1904) 

met zijn plan komt voor een Joodse staat. Een eigen staat zonder haat en 

discriminatie. In eerste instantie denkt Herzl niet eens aan het toenmalige 

Palestina als locatie voor de Joodse staat. Echter, daar liggen wel de wortels 

van het Joodse volk, en er zijn ook altijd Joden in het land blijven wonen. Wel 

https://evangelie-moslims.nl/
https://evangelie-moslims.nl/
https://isaruhallah.nl/
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leven er op dat moment in Palestina meer Arabieren dan Joden. Maar het is niet 

zo dat er ooit een Palestijns volk als afzonderlijke etnische eenheid of een 

‘Palestijnse’ staat heeft bestaan. De Romeinen hebben de naam ‘Palestina’ 

geïntroduceerd, nadat ze in het jaar 70 na Chr. de tempel hadden verwoest (en 

in het jaar 135 bijna alle Joden uit het land hadden verdreven). Alle inwoners 

van Palestina werden Palestijnen genoemd, ongeacht hun afkomst, en tot 1948 

noemden ook de Joden in het land zichzelf Palestijnen of Palestijnse Joden. 

 

EEN JOODSE STAAT? 

Herzl gaat lobbyen met zijn plan en krijgt de steun van de Europese Joden. Zij 

lijden namelijk enorm onder het antisemitisme in Europa. Herzls droom komt 

in 1917 nog dichterbij als de Engelsen beloven zich in te zetten voor ‘een 

nationaal tehuis’ voor het Joodse volk in Palestina. Een belofte die de Britten 

kunnen waarmaken als ze na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) het mandaat 

over het land krijgen. Vanaf dat moment vestigen zich steeds meer Joden in 

Palestina, onder meer door grondaankoop van de Palestijnse Arabieren (verder: 

Palestijnen). Het verzet van de Palestijnen groeit, omdat zij vrezen voor hun 

positie in Palestina. Het leidt (al) in de jaren twintig van de vorige eeuw tot 

botsingen, vooral gericht tegen de Engelse gezaghebbers. Doordat Hitler in 

1933 in Duitsland aan de macht komt, trekken nog meer Joden naar Palestina. 

De wrijving tussen Joden en Palestijnen groeit en de situatie verhardt. Omdat 

het de Engelsen niet lukt om de onrust in Palestina te beteugelen, dragen zij het 

gezag over het land over aan de Verenigde Naties (VN). In 1947 ligt er bij de 

VN een plan op tafel: VN-resolutie 181. Palestina, met ruim 400.000 Joden en 

700.000 Arabieren, wordt verdeeld in een onafhankelijke Arabische en Joodse 

staat. Een tweestatenoplossing! Met het oog op de verwachte toestroom van 

Joden uit de hele wereld krijgen de Joden een iets groter gebied (56%) 

toebedeeld dan de Palestijnen. Daarbij moet worden vermeld dat een groot deel 

van de te vormen Joodse staat wel bestaat uit de Negev-woestijn, die dan nog 

ongeschikt is voor landbouw en stedelijke ontwikkeling. Jeruzalem krijgt in dit 

VN-plan een onafhankelijke status (Corpus Separatum) onder internationaal 

bestuur. De Joden accepteren het verdelingsplan, de Arabieren niet. Behalve 

dat ze moeite hebben met de verdeling van het gebied, menen zij recht te 

hebben op heel Palestina. Want volgens de islam mag er geen ‘ongelovige’ 

staat in voormalig islamitisch gebied worden gevestigd. Eens een ‘dar al-

islam’, een huis van islam, is voor altijd. Niet-moslims mogen deze grond niet 

beheersen of in eigendom hebben. En zeker geen Joden, die binnen de islam 

worden gezien als ‘dhimmi’s’ (tweederangsburgers). Kortom, het bestaan van 

een Joodse staat is in strijd met de fundamentalistische islam, en een van de 

kernen van het Midden-Oostenconflict. 
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ISRAËL AANGEVALLEN 

De Algemene Vergadering van de VN stemt met ruime meerderheid in met het 

verdelingsplan. Hierdoor kan op 14 mei 1948 Israëls eerste premier David 

Ben-Goerion officieel de staat Israël uitroepen. De feestvreugde is groot, maar 

van zeer korte duur. Al de volgende dag wordt de jonge staat Israël 

aangevallen door Egypte, Jordanië, Irak en Syrië. Zo’n 750.000 Palestijnen 

slaan op de vlucht, of worden verdreven, naar Gaza, de Westelijke 

Jordaanoever, Libanon, Syrië, Jordanië en Egypte. De meesten van hen gaan 

ervan uit na de Arabische overwinning terug te kunnen keren, maar het loopt 

anders. Vandaag de dag wachten intussen ruim 5 miljoen Palestijnse 

nakomelingen nog steeds op die terugkeer, en is 15 mei 1948 voor hen ‘Al 

Nakba’, dag van de catastrofe. Maar niet alleen voor de Palestijnen, want vanaf 

1948 zijn er ook 850.000 Joden verdreven uit de moslimlanden. Tegen alle 

verwachtingen in verslaan de Israëli’s in de Arabisch-Israëlische oorlog of 

Onafhankelijk-heidsoorlog de Arabieren. Ze veroveren het hele voormalige 

mandaatgebied, op Gaza en de Westelijke Jordaanoever na. Die worden 

ingenomen door respectievelijk Egypte en Jordanië. Het laatstgenoemde land 

krijgt ook Oost-Jeruzalem in handen. Tot 1967 blijven de verhoudingen min of 

meer onveranderd. Wel lopen de vijandigheden in de Arabische wereld, die 

Israël weigert te erkennen, steeds meer op. Er zijn diverse incidenten, zoals de 

poging om Israëls watertoevoer af te sluiten of de blokkade van de Israëlische 

havenstad Eilat. Als in de omliggende Arabische landen een grote 

troepenmacht wordt opgebouwd, wacht Israël het niet af en voert een 

vernietigende verrassingsaanval uit op de Egyptische luchtmacht. Op 10 juni 

1967, de laatste dag van de Zesdaagse Oorlog, verovert Israël de Gazastrook 

op Egypte, de Westbank en Oost-Jeruzalem op Jordanië en de Golanhoogten 

op Syrië. Voor de Palestijnen betekent dit dat deze gebieden nu niet meer 

worden bestuurd door Egypte, Jordanië of Syrië, maar door Israël. 

 

 

GEWELDSGOLF 

Tijdens Jom Kippoer 1973 doen de Arabieren opnieuw een aanvalspoging, met 

dezelfde afloop: ze verliezen weer van Israël. Tot woede van de Palestijnen 

verrijzen vanaf eind jaren zestig steeds meer Joodse nederzettingen, vooral op 

de Westbank. Ze worden veelal bewoond door religieuze kolonisten, die 

menen dat Israël een bijbels recht heeft op dit gebied. Als reactie op de 

nederzettingen en op de Israëlische aanwezigheid in ‘Palestijns gebied’ breken 

er steeds vaker ongeregeldheden uit. Het Palestijns nationalisme, dat onder 

Engels gezag al is ontstaan, wordt na de oorlog van 1967 nog verder 



 15 

aangewakkerd. De Palestijnen willen ook een eigen staat. Hiervoor hebben 

zich vanaf 1964 al verschillende Palestijnse militaire en politieke groepen 

verenigd in de overkoepelende Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO). Er 

volgt een golf van Palestijns geweld, de zogeheten Eerste Intifada (1987-1993), 

gekenmerkt door bomaanslagen, zelfmoordterrorisme en aanvallen op Israëli’s. 

Deze spontane opstand – zoals we vaak lezen – blijkt allesbehalve spontaan te 

zijn. Want dagelijks krijgen de Palestijnen van de PLO-afdeling ‘Unified 

Command of the Intifada’, hun instructies over waar, met welke wapens en 

tegen wie geweld moet worden gebruikt.  

Wordt vervolgd. 

 


